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TRƯỜNG THPT THĂNG LONG 

NHỮNG MỐC SON ĐI CÙNG NĂM THÁNG 

 

TIỀN THÂN CỦA TRƯỜNG (1928-1965) 

Từ những năm 1920, người Hà Nội tự hào có một trường tư thục mang tên 

Thăng Long, học đến bậc thành chung (tương đương bậc tiểu học) do nhà giáo Hoàng 

Minh Giám thành lập. Đến năm 1935 trường được mở rộng lên bậc tú tài (tương 

đương cấp THPT bây giờ). Trường Thăng Long là trường học nổi tiếng với giáo viên 

là các trí thức yêu nước như: Đặng Thai Mai, Phan Thanh, Phan Mỹ,.... Ngoài việc 

truyền bá kiến thức, trường Thăng Long còn kết hợp giáo dục các thế hệ học sinh lòng 

yêu nước, tự hào dân tộc, không chịu làm nô lệ cho thực dân đế quốc. 

Năm 1954, trường được chia thành 3 cấp học; bộ phận cấp III về phố Trần 

Hưng Đạo, lấy tên là trường Minh Tân. Năm 1960, trường Minh Tân và trường 

Nguyễn Huệ sáp nhập làm một và được quốc lập hoá, lấy tên là Trường phổ thông cấp 

III Trưng Vương B (gọi tắt là Trưng Vương 3B). Năm học 1964-1965,  trường Trưng 

Vương 3B đưa học sinh lớp 10 (nay là lớp 12) và tiếp theo là hai lớp 9 (gồm 88 học 

sinh) lên Lâm trường Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn để thí điểm mô hình “trường vừa học 

vừa làm”. Sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ năm 1964, giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc. 

Đầu năm học 1965-1966, Trưng Vương 3B tách thành hai phân hiệu đi sơ tán: một 

phân hiệu về Lĩnh Nam, Thanh Trì, một phân hiệu lên Lâm trường Hữu Lũng tiếp tục 

mô hình “trường vừa học vừa làm”. 

 
Trường phổ thông cấp III Thăng Long tại Bắc Lệ, Hữu Lũng (tháng 4 năm 1965) 

Năm 1965, tại thôn Bắc Lệ, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, 

Phân hiệu Trưng Vương 3B được thành lập trường mới lấy tên là Thăng Long. 

Trường phổ thông cấp III Thăng Long ra đời, nay là Trường THPT Thăng Long. Khi 

thành lập, Trường chỉ có 18 CB,GV,NV, 04 lớp, 166 học sinh. Thầy Ngô Thiện Thoán 

(nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Trưng Vương 3B) làm Hiệu trưởng; Phó Hiệu 

trưởng là thầy Nguyễn Thượng Xứng và cô Nguyễn Lan Hương. 

NHỮNG NĂM SƠ TÁN CHỐNG MỸ ĐẦY GIAN KHÓ (1965-1973) 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C4%91%E1%BB%8Bnh_Gen%C3%A8ve,_1954
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%AFu_L%C5%A9ng
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Trong hoàn cảnh chiến tranh vô cùng ác liệt, Trường phải sơ tán qua nhiều địa 

phương. Nhà trường đã thực hiện đồng thời 4 nhiện vụ: Duy trì dạy - học; tổ chức cho 

học sinh lao động; nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho học sinh. 

Năm học 1965-1966, tại Hữu Lũng, học sinh vừa học, vừa lao động trồng rừng, 

địa điểm cách nhau hơn 10km, điều kiện vô cùng khó khăn gian khổ. Giặc Mỹ ném 

bom ga Bắc Lệ cách trường 200m, thầy trò đã hăng hái tham gia san lấp hố bom thông 

đường. Sau sự kiện này, Trường được Tổng cục Đường sắt tặng Bằng khen. 

Khóa 1 đã kết thúc tốt đẹp: 100% học sinh được an toàn. Học sinh thi hết cấp 

đạt 87/88; 70 người tốt nghiệp đại học; 05 tiến sỹ và thạc sỹ; 09 bác sỹ; 11 giảng viên 

và giáo viên; 09 sỹ quan quân đội; 04 vụ trưởng, vụ phó và tương đương. 

Đế quốc Mỹ tiếp tục leo thang đánh phá ác liệt. Mùa Hè năm 1966, trường phải 

chọn địa điểm sơ tán mới. Năm học 1966-1967, Trường khai giảng tại làng Đôn Thư 

(huyện Thanh Oai) và thôn Văn La (huyện Chương Mỹ) cách nhau 01km. Cuộc sống 

nơi đây vô cùng gian khổ và thiếu thốn. Năm học này, Trường có đủ 3 khối lớp, 23 

CB,GV,NV. Ngày 11/3/1968, giặc Mỹ trút bom xuống nơi sơ tán, thầy giáo Đào Duy 

Ân, Bí thư Đoàn trường đã bị sát hại. Năm học 1969-1970, Trường chuyển về thôn 

Triều Khúc (huyện Thanh Trì) và sau một học kỳ, Trường lại trở về địa điểm cũ. 

Bước vào năm học 1970-1971, Trường trở về Hà Nội, phát triển mạnh về quy 

mô, từ 08 lớp với gần 360 học sinh lên 17 lớp với gần 900 học sinh. 

Cô Nguyễn Thị Thịnh được điều về làm Hiệu trưởng, thầy Lê Chung Anh làm 

Phó hiệu trưởng (thầy Nguyễn Thượng Xứng và cô Nguyễn Lan Hương đã chuyển 

sang trường khác). 

Ngôi trường bị Mỹ ném bom hư hỏng nặng, nhà trường phải mượn thêm một 

số phòng học của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 

Tháng 4 năm 1972, không quân Mỹ trở lại đánh phá Miền Bắc, một lần nữa 

Trường lại về làng Đôn Thư (Thanh Oai) để thi tốt nghiệp. Sang năm học 1972-1973, 

Trường chuyển sang các làng Từ Châu, Khánh Vân, Liễu Nội (huyện Thường Tín). 

Trong 5 năm đi sơ tán, với biết bao khó khăn và thử thách, thầy và trò đã thực 

hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt 

và học tốt”. Trong thời gian này, nhiều học sinh đã tình nguyện lên đường đi chiến 

đấu; Một số đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời mới mười tám, đôi mươi. Các anh là 

những tấm gương sáng tô thắm thêm truyền thống nhà trường. 

THỜI KỲ HOÀN THIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT, TỪNG BƯỚC NÂNG CAO 

CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC (1973-1993) 

Ngày 27/01/1973, Mỹ phải ký Hiệp định Paris và rút quân đội khỏi Miền Nam 

Việt Nam. Nửa cuối năm học 1972-1973, Trường trở về Hà Nội tại trường cũ. Sau đó, 

Trường được xây mới tại địa điểm mới Số 352C phố Bạch Mai (nay là Số 44 phố Tạ 

Quang Bửu). Cuối năm 1974, ngôi trường mới với 5 dãy nhà cấp 4, mái ngói đơn sơ 

đã được khánh thành. Giai đoạn này, Trường có thay đổi lớn về quy mô và tổ chức. 

Năm học 1974-1975 trường có 30 lớp, 1.500 học sinh, trở thành một trường cấp III có 
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quy mô lớn của thành phố. Năm học 1975-1976 là năm học đầu tiên khi đất nước 

thống nhất, quy mô là 32 lớp, 1.700 học sinh. 

 

Khai giảng năm học 1976 -1977 

Thời kỳ này, học sinh được tuyển theo tuyến, chất lượng không đều, nhiều học 

sinh yếu kém. Nhà trường xác định phải nâng cao chất lượng đội ngũ. Với tinh thần tự 

học, tự bồi dưỡng cùng sự giúp đỡ lẫn nhau của đồng nghiệp và tổ, nhóm chuyên 

môn, chất lượng đội ngũ được nâng lên rõ rệt. Nhóm chuyên môn nào cũng có hạt 

nhân dạy giỏi. Trường có một tập thể đoàn kết và quyết tâm đẩy mạnh chất lượng giáo 

dục. Trường đã có học sinh giỏi cấp Thành phố; tỷ lệ tốt nghiệp tăng lên từ 98 đến 

100%. CSVC dần dần được hoàn thiện hơn: Khu vực làm việc của các bộ phận được 

bổ sung; có xưởng may thêu, vườn trồng cây cảnh, cây thuốc nam cho học sinh học 

nghề và thực hành. Các hoạt động của nhà trường ngày một đi vào nền nếp. 

Hết năm học 1978-1979, thầy Nguyễn Triệu Hải về làm Hiệu trưởng thay cô 

Nguyễn Thị Thịnh nghỉ hưu. Năm học 1980-1981, thầy Hoàng Quang Toản làm Hiệu 

trưởng sau khi thầy Nguyễn Triệu Hải lên làm Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội. Các 

Phó hiệu trưởng mới là: thầy Phan Thế An (năm 1980), thầy Nguyễn Mạnh Dũng 

(năm 1980), cô Nguyễn Thị Vân Hà (năm 1983). 

Đầu thập kỷ 80, việc tuyển sinh đại học, cao đẳng ngày càng chặt chẽ; tình hình 

kinh tế, xã hội có nhiều khó khăn; các đối tượng học sinh có sự phân hóa về năng lực. 

Trước tình hình đó, Nhà trường đã tìm đến một biện pháp quản lý hiệu quả. Từ năm 

học 1982-1983, Trường hình thành các lớp chọn và tập trung phụ đạo học sinh yếu 

kém. Các lớp chọn được tuyển sinh bài bản và được nhà trường đầu tư thích đáng, do 

đó chất lượng của các lớp này tăng lên rõ rệt. Hầu hết học sinh trúng tuyển đại học, 

cao đẳng hay chuyên nghiệp. Nhiều học sinh được cử đi học đại học nước ngoài. Chất 

lượng giáo dục được nâng lên, tạo sức hút đối với học sinh giỏi trong khu vực. 

Đến năm 1985, tên đầy đủ của Trường là “Trường phổ thông trung học Thăng 

Long”. Năm 1990, cấp phổ thông trung học bắt đầu thực hiện bộ sách giáo khoa mới. 
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Từ năm 1985 đến năm 1995 là thời kỳ nhà trường có những chuyển biến rõ nét 

về chất lượng: Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp, trúng tuyển đại học ngày càng tăng; hằng 

năm, Trường được xếp từ thứ tư đến thứ nhất trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành 

phố. Giai đoạn 1990-1994, Trường đạt 66 giải học sinh giỏi Thành phố, 01 giải Quốc 

gia; điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 cao hơn các trường trong khu vực. 

Thừa hưởng thành quả sau 06 năm đất nước đổi mới, năm 1992, Trường được 

đầu tư xây dựng lại hoàn toàn trên thửa đất cũ tại số 44 phố Tạ Quang Bửu. 

THỜI KỲ VƯƠN MÌNH VÀ KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC (1993-

2013) 

Tháng 11 năm 1993, ngôi trường mới nhà 3 tầng kiên cố đã được khánh thành, 

thay thế ngôi trường nhà cấp 4, mái ngói đơn sơ. Nhà trường có đầy đủ phòng thí 

nghiệm, phòng học ngoại ngữ, phòng học Tin học, phòng nghe nhìn, nhà thể chất. 

Năm học 1994-1995, Trường có 38 lớp, 1.950 học sinh; năm học 2003-2004, 

lên tới 44 lớp, 2.389 học sinh. Đến năm học 2012-2013, trở về 42 lớp, 2056 học sinh. 

Năm 1993, cô Nguyễn Thị Vân Hà làm Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ sau khi thầy 

Hoàng Quang Toản nghỉ hưu; các Phó hiệu trưởng mới là: cô Nguyễn Ngọc Uyển 

(năm 1994), thầy Phạm Huy Vinh (năm 1994), cô Lương Thị Thăng (năm 1998), thầy 

Nguyễn Hữu Nhị (năm 2000). 

Các thế hệ nhà giáo Thăng Long đã xây dựng được một tập thể sư phạm đoàn 

kết, thống nhất, tích cực phối hợp trong công tác. Toàn thể CB,GV,NV và học sinh 

đều nỗ lực để đạt được những thành tích xuất sắc. Các phong trào thi đua “Dạy tốt - 

Học tốt”, phát huy sáng kiến kinh nghiệm, thực hiện các đề tài khoa học có chất lượng 

đã thúc đẩy chất lượng giáo dục. 

Giai đoạn 1994-2000, học sinh thi học sinh giỏi lớp 12 đạt 266 giải cấp Thành 

phố, 07 giải Quốc gia; Đạt 30 huy chương Vàng, Bạc, Đồng trong các hội thao cấp 

Quốc gia và cấp Thành phố; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp tăng dần từ 98% đến 100%; Kết quả 

thi tuyển sinh đại học được nâng lên. Trường PTTH Thăng Long trở thành một điểm 

sáng giữa lòng Thủ đô. 

Sang năm 1998, tên đầy đủ của Trường là “Trường THPT Thăng Long”. 

Năm học 1999-2000, Trường được đón đồng chí Lê Xuân Tùng, Ủy viên 

Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội về thăm và dự Lễ khai giảng. 

Năm học 2000-2001, Trường được đón Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị 

Bình và Bộ Trưởng Bộ GDĐT về thăm và dự Lễ khai giảng. Phó Chủ tịch Nước 

đã tin tưởng: “Những năm học tới, Thăng Long sẽ bay cao, bay xa hơn nữa như 

cái tên “Rồng bay” vốn có của nó”. 

Từ năm 2001, với tinh thần tích cực đổi mới, Trường luôn có các hình thức thi 

đua sổi nổi và hiệu quả. Những thiết bị dạy học hiện đại được trang bị đầy đủ cho 

phòng học bộ môn, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục đa dạng, phong phú đã phát 

huy sự chủ động, sáng tạo của giáo viên và học sinh trong dạy - học. 
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Giai đoạn 2001-2005, học sinh thi học sinh giỏi lớp 12 đạt 565 giải cấp Thành 

phố, 04 giải Quốc gia, 01 học sinh tham dự Olympic Quốc tế môn Sinh học. Tỷ lệ học 

sinh đỗ đại học cao với nhiều thủ khoa. Năm 2005, Trường có 02 học sinh thi đại học 

đạt điểm tối đa 30/30. 

Năm 2003, thầy Đoàn Hoài Vĩnh được điều về làm Hiệu trưởng thay cô Nguyễn 

Thị Vân Hà nghỉ hưu. Năm 2006, thầy Phạm Trung Dũng được điều về làm Hiệu 

trưởng thay thầy Đoàn Hoài Vĩnh được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở GDĐT 

Hà Nội. Đến năm 2012, cô Phạm Thị Thanh Vân được bổ nhiệm làm Hiệu Trưởng 

thay thầy Phạm Trung Dũng nghỉ hưu. Các Phó hiệu trưởng mới là cô Lê Thị An (năm 

2003), thầy Trần Ngọc Năm (năm 2009), cô Phạm Thị Thanh Vân (năm 2010), cô Vũ 

Phương Quyên (năm 2012). 

 

 

Năm 2006, cấp trung học phổ thông bắt đầu thực hiện Chương trình giáo dục 

phổ thông 2006. Các thầy cô giáo tăng cường đổi mới phương pháp dạy học theo 

hướng “Phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh”, “Lấy học sinh làm trung tâm”, 

áp dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học hiện đại. 

Ban Giám hiệu quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên; tôn 

trọng giáo viên; kịp thời ghi nhận những đóng góp của giáo viên; tạo động lực cho 

giáo viên hết lòng vì học sinh thân yêu, vì sự phát triển nhà trường. 

Nhà trường cũng quan tâm tạo nguồn tuyển sinh học sinh vào lớp 10. 

Năm 2008 và 2012, nhà trường được Thành phố ủy quyền trực tiếp tổ chức thi 

tuyển giáo viên. Nhân dịp này, Trường đã tuyển dụng được gần 20 giáo viên mới có 

chất lượng cao. 

Giai đoạn 2006-2012, học sinh thi học sinh giỏi lớp 12 đạt 184 giải cấp Thành 

phố, 06 giải Quốc gia; thi Khoa học kỹ thuật đạt 04 giải cấp Thành phố, 01 giải Quốc 

gia. Đạt 02 giải các nhà khoa học trẻ Đông Nam Á, 02 giải của các Hiệp hội khoa học 

Hoa Kỳ. Nhiều học sinh đạt giải cấp Thành phố, Quốc gia về văn nghệ, thể dục thể 

thao. 



60 NĂM 

Âm vang trống trường Thăng Long  6 

Nhiều năm liên tục, trường Thăng Long thuộc trong số 50 trường THPT có 

điểm thi đại học cao nhất toàn quốc. Liên tục từ năm học 2005-2006 đến năm học 

2017-2018, điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 của nhà trường cao thứ 2 toàn thành phố. 

Tháng 4 năm 2012, Trường được đầu tư xây dựng mới tại vị trí của ngôi trường 

3 tầng đã cũ. Thầy và trò sang học nhờ tại Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu và 

Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp và dạy nghề số 2. 

 

Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2012) 

* Một số phần thưởng cao quý trong giai đoạn 1993-2013: 

- Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1995, dịp kỷ niệm 30 năm thành lập) 

- Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2000, dịp kỷ niệm 35 năm thành lập) 

- Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2005, dịp kỷ niệm 40 năm thành lập) 

- Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2012) 

- Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2011) 

- Lá cờ đầu khối THPT (năm 1999) 

- Cờ thi đua của Bộ GDĐT (năm 2008) 

- Cờ thi đua của UBND thành phố Hà Nội (năm 2013) 

- Công đoàn được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen (năm 2008) 

- Công đoàn được Tổng Liên đoàn lao động VN tặng Bằng khen (năm 2011) 

- Cô Nguyễn Thị Vân Hà được tặng “Huân chương Lao động hạng Ba” (năm 

2003) 

- Cô Nguyễn Thị Vân Hà được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 

2000) 

- Cô Nguyễn Thị Vân Hà và thầy Nguyễn Văn Ngọc được tặng danh hiệu “Nhà 

giáo Ưu tú” (năm 2000) 

THỜI KỲ ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN, TĂNG CƯỜNG HỘI NHẬP VÀ HỢP TÁC 

QUỐC TẾ (2013-2025) 

Tháng 4 năm 2013, ngôi trường mới gồm 02 nhà 5 tầng kiên cố và 01 nhà thể 

chất với đầy đủ phòng chức năng và thiết bị được đưa vào sử dụng. 
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Giai đoạn 2012-2020, quy mô nhà trường là 42 đến 44 lớp; từ năm học 2020-

2021 đến nay, quy mô ổn định ở mức 45 lớp, khoảng 2.025 học sinh. 

Thời kỳ này, sau hai nhiệm kỳ làm Hiệu trưởng, cô Phạm Thị Thanh Vân 

chuyển công tác (năm 2023); thầy Trần Ngọc Năm và cô Vũ Phương Quyên nghỉ hưu 

theo chế độ. Các Phó hiệu trưởng mới là: thầy Cấn Văn Đa (năm 2015), cô Hoàng Thị 

Hải Lý (năm 2022). Năm 2023, thầy Lê Trung Tín được điều về làm Hiệu trưởng, 

thầy Hoàng Văn Phú được điều về làm Phó hiệu trưởng. 

 

Nhà trường tập trung thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 

theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương, với 

nhiều nhiệm vụ, giải pháp: 

- Đổi mới quản trị nhà trường theo hướng dân chủ, tăng cường phân quyền cho 

các tổ chuyên môn và CB,GV,NV gắn với trách nhiệm giải trình; khuyến khích sự chủ 

động, sáng tạo của GV,NV; tạo động lực và quan tâm cảm xúc của đội ngũ. 

CB,GV,NV được tin tưởng, học sinh được quan tâm. 

- Phát triển, nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản 

lý, tăng cường CSVC nhà trường. 

- Tăng cường các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp để phát triển toàn diện 

học sinh với nhiều hình thức phong phú: câu lạc bộ năng khiếu, câu lạc bộ vui học, 

sáng tác và biểu diễn văn nghệ trong các chương trình liveshow, dã ngoại, trải 

nghiệm, dạy học thông qua di sản, học sinh tham gia các cuộc thi, hội thi trong nước, 

khu vực và quốc tế về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hóa... 

- Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy – học theo hướng phát huy tính tích cực, 

chủ động, sáng tạo của học sinh; phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất của học 

sinh. Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn. Giáo viên chủ động chia sẻ 

kinh nghiệm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều 

hành, các hoạt động giáo dục và dạy – học. 

- Đẩy mạnh dạy học ngoại ngữ và hội nhập quốc tế, từng bước đưa tiếng Anh 

trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động sự tham gia hiệu quả của gia đình 

học sinh và toàn xã hội vào sự nghiệp giáo dục. Thực hiện tốt cuộc vận động “Xây 

dựng nhà trường hạnh phúc”; đảm bảo an ninh, an toàn trường học. 
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Năm học 2015-2016, Trường đón nhận Bằng Công nhận trường trung học đạt 

chuẩn Quốc gia. Nhà trường đã đạt Chuẩn chất lượng cấp độ 1 (năm 2014) và đạt 

Chuẩn chất lượng cấp độ 2 (năm 2021). 

Giai đoạn 2013-2025, học sinh thi học sinh giỏi lớp 12 đạt 284 giải cấp Thành 

phố, 05 giải Quốc gia; thi Khoa học kỹ thuật đạt 22 giải cấp Thành phố, 05 giải Quốc 

gia; Học sinh nhà trường đạt 01 giải nhất, 01 giải nhì trong cuộc thi “Sáng tạo thanh, 

thiếu niên, nhi đồng toàn quốc 2023”, có  01 học sinh đoạt huy chương vàng trong 

cuộc thi “Thách thức Công nghệ thông tin toàn cầu” dành cho học sinh khuyết tật; 121 

giải văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cấp Thành phố và cấp Quốc gia. 

 

Học sinh Thăng Long đoạt giải nhất cuộc thi “Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi 

đồng toàn quốc 2023” 

Nhà trường có quan hệ hợp tác với 5 trường phổ thông và trường đại học hàng 

đầu tại Úc, Singapore, Nhật Bản, Hồng Kông. Học sinh nhà trường đã tham gia các 

cuộc thi Quốc tế về khoa học, công nghệ, kinh tế, trí tuệ nhân tạo tại Úc, Hồng Kông 

và đã xuất sắc đoạt giải nhất (năm 2023), giải ba (năm 2024). 

 

Đội thi trường Thăng Long đoạt Huy chương đồng Cuộc thi sáng 

tạo về Rô-bốt và AI tại Hồng Kông -Trung Quốc  
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Năm 2023, trường THPT Thăng Long là một trong những trường phổ thông 

đầu tiên có học sinh được kết nạp vào Đảng. Năm học 2024-2025, điểm chuẩn tuyển 

sinh  vào lớp 10 của trường đứng thứ 2 toàn thành phố. Nhà trường tập trung nâng cao 

chất lượng giáo dục  toàn diện và giáo dục mũi nhọn đi đôi với tăng cường hội nhập 

hợp tác quốc tế. Cuối năm 2024, nhà trường đã được đầu tư xây dựng mới tòa nhà 

phức hợp cao 5 tầng với 1 tầng hầm gồm khu giáo dục thể chất, khu phòng học bộ 

môn và phòng thí nghiệm, khu làm việc của giáo viên; các phòng Tin học, phòng học 

bộ môn cũng được trang bị thêm máy tính, thiết bị dạy học mới, đáp ứng các yêu cầu 

của đổi mới giáo dục. Trường THPT Thăng Long thực sự là bến đỗ của những học 

sinh chăm ngoan, học giỏi, tích cực trong các hoạt động chính trị văn hóa xã hội, sáng 

tạo trong học tập và các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học. 

 

Một chương trình biểu diễn liveshow của học sinh 

* Một số phần thưởng trong giai đoạn 2013-2025: 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT (năm 2024) 

- Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (năm 2023) 

- 02 lần được UBND Thành phố công nhận “Tập thể Lao động xuất sắc” (năm 

2016; 2018) 

- 03 lần được công nhận “Trường Tiên tiến Xuất sắc về TDTT” (năm học 

2016-2017; 2018-2019; 2022-2023) 

- Công đoàn được Tổng Liên đoàn lao động VN tặng Bằng khen (năm 2014) 

- Công đoàn được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen (năm 2013) 

- Đoàn trường 03 lần được tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn 

- 01 nhà giáo được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

- 03 nhà giáo được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ GDĐT 

- 02 nhà giáo được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố 

- 04 nhà giáo được công nhận danh hiệu “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng 

tạo” 
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- 03 nhà giáo được tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn (05 lần). 

- 02 nhà giáo được Trung ương Đoàn tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”. 

Trong suốt 60 năm qua, các thế hệ thầy cô giáo và học sinh  nhà trường đã 

không ngừng phấn đấu, cùng nhau vượt qua khó khăn, nắm bắt cơ hội trong từng giai 

đoạn để xây dựng, phát triển nhà trường. Hành trình 60 năm qua là hành trình của 

những quyết tâm, cố gắng không ngừng nghỉ, làm nên những thành tích, những dấu ấn 

đáng tự hào. Mỗi thầy cô giáo, mỗi học sinh qua các thế hệ là những nhân tố quan 

trọng trên con đường phát triển của nhà trường. Mừng ngôi trường tròn 60 tuổi,  đang 

vươn mình trong kỷ nguyên mới, các thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh trường 

THPT Thăng Long vẫn miệt mài “rèn đức, luyện tài” cùng tô thắm truyền thống vẻ 

vang của ngôi trường thân yêu. 

Nhà giáo Lê Trung Tín 

Hiệu trưởng trường THPT Thăng Long 


